
30 November 1944, de grote brand op de Boerenweg. 

 De dag van de bevrijding, van het einde van de oorlog? 

 De dag van de grootste teleurstelling ooit! 

 De dag dat de oorlog weer verder ging! 

 

Toen de beschietingen vanaf De Stokt in Broekhuizen om 3 uur s middags eindelijk stopten 

en kort daarna de deur van de keuken geopend werd, zouden daardoor de bevrijders 

binnenkomen maar een “Sind hier noch Leute?” deed iedereen verstommen van ontzetting. 

 

De hel van de beschietingen, die ‘s morgens om 10 uur was begonnen en geduurd had tot ‘s 
middags 3 uur, was afgelopen en wij waren bevrijd….dachten wij. Een groter teleurstelling 
was ondenkbaar na alles wat we de afgelopen 5 uur hadden meegemaakt  in de kelder. 
Voortdurend beschietingen met ontploffende granaten en gillende brandgranaten rondom 
de boerderij. Voortdurend schrik dat er elk moment een granaat onze eigen kelder zou 
treffen. 
Rondom de boerderij was het één groot inferno. De schuur aan de overkant van het erf 
stond in lichterlaaie, de boerderij van Van Dijck brandde, de twee korenmijten aan de 
noordkant van ons huis stonden in brand en wij prezen ons gelukkig dat ons huis niet 
getroffen was totdat…..het plafond in de keuken naar beneden viel. Er was maar één 
oplossing: het vuur boven ons hoofd moest geblust worden, hoe dan ook, want wij zaten 
als ratten in de val. 
 Mijn vader, tante Gon en Frits, de onderduiker, renden naar boven met emmers water, 
dat eerst opgepompt! moest worden. Zij kregen het vuur uit omdat het zich nog niet 
verder verspreid had dan de zolder boven de keuken. 
 Intussen hadden we in de kelder plannen gemaakt voor het geval we toch naar buiten 
zouden moeten. 
 De kelder had een onderaardse vluchtweg naar buiten, gegraven tijdens de oorlogsjaren. 
In die gang zouden we nog kunnen schuilen. 
 Rond de middag, toen de beschietingen heviger werden, waren eerst de buren Van Dyck 
en daarna de oudelui Hermans naar ons toe gevlucht omdat zij onze kelder, die gewelfd 
was, als veiliger beschouwden. Sjang van Dijck en Walter Hermans wilden hun huis niet 
verlaten. In totaal zaten we met 13 mensen, van wie 7 kinderen, in de kelder 
Toen tussen 1 en 2 uur rondom alles in brand stond en er een blauwe nevel van fosfordamp 
rondom de boerderij hing was de angst in de kelder zeer groot en werd er vurig gebeden. 
Af en toe hoorde je de koeien loeien .Daarvan stonden er nog 3 op stal. Ook was er nog 
een paard.   
Maar wij waren bevrijd, we wisten het zeker toen de kanonnen zwegen. Dadelijk zouden er 
Engelsen binnenkomen. Helaas! 
De balans van alle beschietingen: 
 Eén granaat was door het dak en de hooizolder gevlogen en lag onontploft achter de 
koeien. Een andere granaat had de bovenkant van de zuidgevel van het woonhuis getroffen 
en daar een groot gat geslagen. Op een van de slaapkamers lag een brandgranaat in een 
bed maar die was niet in brand gevlogen. Rondom de boerderij waren tientallen trechters 
van ontplofte  granaten en er lagen nog heel veel onontplofte projectielen, vooral 
brandgranaten. 
De ravage was enorm. Een gat in de zijgevel, een gat in het dak boven de keuken, een gat 
in het plafond van de keuken, een volledig afgebrande schuur met karkassen van alle 
machines en de onder het hooi verstopte landbouwwagen, een afgebrand kippenhok, de 
tot aan de brandgevel afgebrande boerderij van Van Dijck, de grotendeels verwoeste 
boerderij van Hermans, twee in de as gelegde korenmijten en verderop nog de verwoeste 
boerderij van Appeldoorn. 
Het mag een wonder heten dat bij zoveel geweld geen doden of gewonden zijn gevallen. 
Over het doel van deze geallieerde actie kan gespeculeerd worden. Voor mij is het waarom 

duidelijk: onze boerderij werd regelmatig door de Duitse troepen gebruikt om er enige 

dagen te verblijven .De laatste dagen van november lag  bij ons het bataljon 

ingekwartierd, dat het bruggenhoofd Broekhuizen moest verdedigen. Op 30 november 

waren zij afwezig, zij waren in Broekhuizen. 

 Niemand van hen is teruggekeerd want zij hebben zich allemaal overgegeven. 


