
Frits Esser en De Baron. (door Jan Nijskens) 

Frits moet in september 1944 bij ons in huis zijn gekomen. Ik weet dat hij gevlucht was uit 

Oss, waar hij woonde. De juiste toedracht is mij niet bekend. Frits was midden 20 en 

stotterde vreselijk. Hij sliep op de zolder boven de keuken. Omdat hij goed kon dammen 

en dammen ook mijn favoriete spel was, speelden we vaak. Hij mocht zich niet buiten 

vertonen en de scholen waren dicht.  

In oktober vonden de grote terugtrekkende bewegingen van de Duitse troepen plaats. Op 

zeker moment lagen bij ons tientallen soldaten ingekwartierd. Ze hadden wagens met 

paarden en een volledige veldkeuken bij zich. Ook vervoerden ze afweergeschut en 

zoeklichten. Dit materieel heeft enkele dagen ten oosten van onze boerderij aan de 

overkant van de weilanden op het hooggelegen veld gestaan. De keuken werd in de schuur 

geïnstalleerd, grote stukken vlees hingen aan de balken in de schop. De soldaten sliepen in 

de koeienstal en op de hooizolder. Het was een enorme drukte. 

Toen verscheen op een dag tegen de avond Jan van Dijck (Sjang), onze buurman, met 

achterop zijn motorfiets een voor mij onbekend persoon. Het bleek Baron de Weichs de 

Wenne uit Geysteren te zijn. Hij was bij een razzia opgepakt maar was in Duitsland uit de 

trein weten te ontsnappen. Daar had Jan hem opgehaald. De baron had een slaapplaats 

nodig voor één nacht. Kon dat nog bij ons in huis?  Bij Frits op de zolder boven de keuken 

met aan de andere kant van de muur een hooizolder vol Duitse soldaten. En in die muur 

een deur, die weliswaar afgesloten was. Het gebeurde! Overigens moet gezegd dat 

onderduikers van Duitse militairen niets te vrezen hadden. 

Het leren motorpetje dat de baron bij aankomst droeg heeft hij bij vertrek de volgende 

dag achtergelaten en misschien is er nog iemand in de familie die het in zijn bezit heeft. 


