Uigebreidere info van de hand van Jan Nijskens.
Toelichting:

1. Erzijn twee genealogieén beschikbaar: De familie Nijskens-Nieskens-Nieske ,
samengesteld door Har Janissen na grondig speurwerk door Frans Nijskens (1922) uit
Margraten, en Familiekroniek van het geslacht Laumen (2008) door Martin Laumen
uit Bree, Belgie.

De voorouders van mijn moeder zijn de familie Laumen. ( Seegers-Laumen)

2. Over Baron de Weichs de Wenne uit Geysteren:

Hij droeg bij zijn aankomst in Arcen een leren motorpet. Die heeft hij bij ons
achtergelaten maar zij is na gebruik in een carnavalsoptocht zoek geraakt.

Uit andere publicaties (die ik niet in mijn bezit heb) is bekend dat de baron een aantal
dagen later weer terug was in Geysteren. Zijn verblijf van een nacht in Arcen staat er
niet in vermeld. Zie bijlage “Frits Esser en De Baron”.

Ook weet ik niet hoe de connecties van de baron met Jan van Dijck waren. Jan van
Dijck heeft hem in alle geval in Duitsland opgehaald.

3. Over Jan van Dijck, onze buurman, staat meer te lezen in ”Arcen, een dorp in
oorlogstijd” blz. 131.

Daarbij kan ik nog vermelden dat hij zogenaamd de eigenaar was van onze boerderij
in die tijd dat het vee door de Duitsers geplunderd werd. Als ze kwamen om vee te
halen moesten we hem roepen. Hij liet dan zijn papieren zien, de Duitsers lazen ze,
salueerden en verdwenen weer. Dat lukte natuurlijk alleen als Jan thuis was. Door die
mogelijkheid bleven wij in bezit van onze twee paarden maar daarvan was weer de
consequentie dat Giel met kar en paard in september? 1944, na het bombardement
op het vliegveld in Venlo, hier gaten moest gaan opvullen.

Uiteindelijk hadden wij bij de evacuatie nog twee melkgevende koeien over. Ik heb
heel wat melk rondgebracht naar verschillende adressen o.a. naar Cup.

4. De vliering bevond zich boven de keuken. De keuken werd verwarmd

d.m.v. het fornuis. De schoorsteen hiervan liep vrijstaand over de vliering en
verwarmde deze daardoor enigszins. De baron sliep samen met Frits Esser, de
onderduiker op deze vliering. Van de vliering kon je naar de hooizolder maar de deur
er naar toe was op slot want de hooizolder lag vol met Duitse soldaten.

5. Op de vliering was ook de radio verborgen achter de scheidingsmuur met het
voorhuis. Met een lange arm kon je het toestel bedienen maar het geluid van Radio
Oranje was niet zo best.

De radio was van kapelaan (naam ben ik vergeten). Het was een prachtexemplaar dat

hij bij zijn priesterwijding had gekregen. Mijn vader had de kapelaan een oud toestel



van ons gegeven want wij hadden er twee. Zo konden we toch allebei verplicht de
radio inleveren.

6. In (de ArcenLommVeldenclopedie) staat op blz 115 Boschhof te Lomm vermeld
met ooit als eigenaar Van Lier. Deze Johannes van Lier, getrouwd met Maria Nijskens,
waren broer en zus van mijn grootouders (kruishuwelijk).

7.Toen mijn ouders naar een seniorenwoning op De Hor vertrokken, is in 1995 het
ouderlijk huis verkocht aan ene Marcelis.

8. De schuur (loods), in eigendom bij Hay, werd gebouwd in 1950 door de firma Van
Rijswijck.

9. In de bijlage “30 november 1944” staat het verhaal over de grote brand. (Is reeds

gepubliceerd in nummer 11 van de Rhin.)



